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LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Bò sách “ Lật lạ i những trang hồ sơ m ật” tập hợp Iiliững thông 

tin, tư liệu từ chuyên mục “ H ồ S ơ - T ư  liệu” của báo T in  tức 

(TTXVN) mà Nhà xuôi bẩn Thông Tân dã cho ra mắt tập 1, tập 2, 

tập 3, dìẮỌc bạn đọc đớn nhận và đã tái bản nhiều lần. Nhằm giúp bạn 

đọc theo dõi một cách có hệ thống, chứng tôi tiếp tuc chọn lọc những 

bài tiêu biểu vởi nhiêu thông tin mới, hấp (lẫn d ể  biên soạn tập 4 của 

bộ sách với tên gọi: “ Bán m ìn h ” .

Những câu chuyện trong cuốn sách là những tư liệu mới điẠtc giải 

mật và công bố lẩn đầu về một số nhân vật và sự kiện nồi bật trong 

thê kỷ XX, có tác động và ảnh luếhig dến cục diện thế giới với nhiều 

tình tiết gay cấn, hấp dẫn đã trở thành cảm hứng sáng tác của nhiều 

tác ga. Nhiều nhân vật trnng số họ về cuôì đời dã viết tựtrưyện k ể  về 

cuộc đời hoại động của mình, là những ngiimi tư liệu lịch sử có giá trị.

Khư tên gợi ciỉa cuốn sách, nội d m g  nhĩlng câu chuyện xoay quanh 

chủ lề “bán m ình”. Dó là CĨIỘC trưy lùng “tên sát nhấn kinh khủng 

nhđmọi thời đẹu” Adolf Eichrnann - kẻ đã “bán mình” cho sự hận thù 

đ ể  mứng tay vào những kế hoạch thdm sút cxìốp di sinh mạng của gần 

6 triìu ngưbi Do Thái, trong dó có gần 1 triệu trẻ em vỏ tội. Hay cẩu 

chuỳn về cuộc dời bất hảo cửi tên trùm ma túy Côlômbia Escobar từng 

có bvt danh “bá Vĩtơiig cocain” với nhiều  tình tiết chtừi ditợc biết đến. 

Đồn; hành ciaig gia lài hàng tỷ đôlci cửi Escobar là lội ác, là những
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vụ giết n gM  dẫm máu mà nạn nhăn có khi là cd ứng cử viên tẩrig 

thống. Và sự thật về tên trìan khủng bốCarriles nhiều lần lên kế hoạch 

ám sát nìùi lãnh tụ Cidìa Fidel Castro nhiửig vẫn được Mỹ dimg tímg 

và hiện vẫn dang sống nhởn nhơ trên (lất Mỹ trong khi dáng lẽ hắn 

phải trả giá cho những tội ác dã gây ra.

Mỗi nhãn vật “bán mình” vì những mục đích khác nhau nliiữig 

việc làm Cĩỉa họ dược dư luận dồng tình ha\ phản dôĩ, lên án hay ca 

ngợi lại là một chuyện khác. Có những diệp viên sẵn sàng “bán 

mình” đơn giản chỉ vì... tiền như điệp viên "giá bèo” Trofimoff, siêu 

diệp viên không hoàn hảo Hanssen. Những năm 1930-1940, Nam 

Tạo Vân Tửdi/Ợc mệnh danh là “Bông hoa dê'chê" cm  làng tình báo 

Nhật Bản, sinh ra ỏ Trvng Quốc nhưng lại làm gián diệp cho Nhật 

Bản. N ữ gián điệp này nhuần nhưyễn trong việc dừng sắc đẹp và 

nhục cảm mê hoặc các qmn chức cao cấp của Quô'c dân Đảng phục vụ 

cho việc moi tin và hai lần viưusál T iih g  Giới Thạch. Nhiing rồi khi 

“hoa tàn”, Nam Tạo Vân T ử đã phải nhận cái chết bi thẩm khi chỉ 

mới 33 tuổi.

Ở phía ngtữk lại là cân chuyện về diệp viên “dỏ” Philby, từng là 

chằng sinh viên xuất sắc Đại học Cambridge miớc Anh dã tựngxcỷện 

đi theo lá cờ búa liềm, hán kiên định với mục tiêu lý tiếhĩg mà mình 

dã chọn khiến nhiều ngiáÂ cảm phiỊc. Ông dã cống hiến xuất sắc cho 

míớc Nga trong màu áo diệp viên KGtí và hìnli ảnh của ông đã trở 

tlừinh nguồn cổ vũ cho nhiều ngiM trẻ tuôĩ di theo con điờng chính 

nghĩa. Và kỳ án diệp viên James MacGibbon, cho tă khi Cmg mất ngiẩĩi 

ta mới bất ngờ khi biết ông chính là một diệp viên KGB, dã tự nguyên
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phục vụ tình bcío Liên Xô, chuyển cho Málxcơva nhĩờig thông tin tưyệt 

mật về lioạl động cm  qvân đội Đúc.

Đặc biệt là câu dxuỳện ly kỳ, luỉp dẫn về siêu diệp viên hai mang 

Diisko Popơv - sẩn máu ăn chá và trăng hoa nhiớig đã lập nhiều chiến 

công siêu hạng cho tình báo Anh trong Chiến tranh Thế giới thứ hai, 

trô thành nguyên mẫu chàng điệp viên giàu có, dào hoa James Bond 

trong loại tiểu thuyết trinh thám của nhà văn Anh lan Flemming và 

bộ phim nổi tiếng “Sòng bạc Hoàng gia".

Chứng tôi hy vọng cuơn sách sẽ cưng cấp những thông tin, tư liệu 

tham khảo hữu ích và thú vị, đáp ứng phần nào sự quan tàm tìm hiểu 

của độc giả.

Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn dọc!

NHÀ X U Ấ T  BẢN TH Ô N G  TẤN
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“BÁN MÌNH”

TRUY BẮT TÊN Đ ồ TỂ EICHMANN

Chỉ đeo lon tnmg tá vù giữ ch ứ  trưởng phòng, nhĩờig qựỹền hành 

cm  Adolf Eichmann còn lớn hơn nhiều viên tiếtng ss . Vã vai trò là 
“kiến trúc SƯ’ của nạn diệt chửng ngití Do Thái, hắn liên quan trực 
tiếp đến cái cliết bi thẩm của khoảng 6 triệu ngiứÁ Do Thái đ châu Ẩu. 

Sau khi Chiến tranh Tliếgiầ lần thứ II kết thúc, Eichmann dột nhiên 
biển mâí khỏi nlừi tù, ná hắn thụ án diâk cái tên giả “Otto Eckmann”. 

Cuộc truỹ lừng “tên sát nhân kinh khiỉng nhất mọi thời đại” kéo dài 
đằng đẵng, rốt cuộc cũng dem lại kết quả và nó quá đủ dộ ly kỳ, gay cấn 
đ ể dạo diễn luỊrig danh Willứm A . Graham dựng thành bộ phim ăn 
khách “The man who captưred Eichmann” (Ngiẩti bổi giữEiclimann).

1. “ K iế n  trú c sư  H olocaust”

Eichm ann sinh ngày 

19/3/1906, tại Solingen (Đứt), 

trong một gia đình khá giả.
Nhưiìg hắn chưa bao giờ học 
đến đầu đến đũa. Ròi trường 

phô thông trung học mà cliiti 

kịp có tâm bằng, Eichmann 

tham gia khóa đào tạo thợ cơ 

khí. Rôt cuộc, hắn cũng bỏ dỏ. Năm 1923, hắn vào làm tại 
công ty của bô, sau đó chuyển qua một vài công ty khác trước 
khi neo cuộc đời mình vào chủ nghĩa phát xít.
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LẬT LẠI NHỮNG TRANG Hổ sơ MẬT

Eichm ann dường như có duyên nợ với người Do Thái. Khi 
còn nhỏ, bạn bò cùng trang lứa thường gọi đùa hắn là “der 

kleinc Ịude” (người Do Thái bé nhỏ). Có thể là do vóc dáng 
hơi “mi nhon” và đôi mắt xanh của Eichrnann. Nhitìig với hắn, 

cái biệt danh đó thực sự là một nỗi đau, khoét sâu thêm  sự căm 
ghét người Do Thái vốn đã ngâVn tận trong máu thịt của kẻ 

theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi, cực đoan này.
Bước chuyển trong cuộc đời của Eichm ann xảy ra vào năm 

1932 khi hắn nghe theo lời khuycn của bạn, gia nhập Đảng 
Đứt Quốc xã (NSDAP), chi nhánh tại Áo, nơi Eichm ann cùng 
gia đình chuyển đến sinh sông sau cái chết của mẹ hắn. Sô thẻ 
đảng viên của hắn là 889  895. T iếp  đó, hắn ghi danh vào Lực 
lượng Vũ trang Đứt (SS), đến tháng 11/1932 trở thành thành 

viên đầy đủ của ss với số hiệu quân nhân là 4 5 3 2 6 . Sau khi 
NSDAP giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tháng 3/1933 và 
H itler lên nắm quyền, Eichm ann trở về Đức, được bầu bổ sung 

vào ban chấp hành trại tập trung Dachau.
sẵn có máu bài trừ Do Thái và thái độ phục vụ trung thành, 

tận tụy, hắn được chính Tổng T ư  lệnh các lực lượng ss - T hống 

ch ế  Heinrich Him m ler tin dùng. Đuờng công danh của 
Eichm ann thăng tiến chóng mặt so với đồng nghiệp. Năm 

1939, Eichm ann đeo lon đại úy, một năm sau thì lên thiếu tá và 

năm sau nũà đã là trung tá, trưởng phòng các vấn đề Do Thái. 

Bắt đầu từ năm 1940, hầu như tất tả  các cuộc thảm sát người Do 
Thái ở n h ữ ig  vùng lãnh thổ châu Âu bị Đứt chiếm đóng đều có 
sự can dự của Eichmann với những mứt độ khác nhau.

Nhưng ngay từ trước năm 1939, Eichm ann đã có mặt trong 

đội ngũ những tên phát xít vạch k ế  hoạch tội ác đuổi toàn bộ

10



“BÁN MÌNH"

người Do Thái ỏ châu Âu sang đảo quốc Mađagaxca ở châu Phi. 
Chiến tranh T hê giới bùng nổ, k ế  hoạch này tạm thời bị gác 
lại. Eichm ann liền hiến k ế  cho Himmler, điÈi người Do Thái 

ở châu Âu đến những vùng đâ’t đồng không mông quạnh, thời 

tiết khắc nghiệt ở đông Ba Lan, thành lập cái gọi là “Vườn Do 
T h á i”, thực chất là nhốt họ vào những trại tập trung rồi để họ 
chết dần trong cái đói và cái rét. Nhưng Him m ler đã bác bỏ 
k ế  hoạch của Eichm ann vì xét thây tốc độ tiêu diệt người Do 

T h ái của nó quá chậm.
Mùa thu năm 1941, Eichm ann được tên trùm an ninh phát 

xít Đứt Reinhard Heydrich tiết lộ thông tin tuyệt mật rằng 
Đút Quốíc trưởng muôn tiêu diệt tất cả những người Do Thái ở 
những vùng lãnh thổ châu Âu bị Đứt chiếm  đóng. Ngày 
20/1/1942, Eichm ann được tín nhiệm cử làm thư ký ghi chép 
nội dung Hội nghị W annsee bàn về “Giải pháp cuối cùng cho 
vân đề người Do T h á i”, thực chất là tìm cách diệt chủng Do 
Thái. Sau hội nghị, Eichm an đã chỉ huy các cơ quan, đrtn vị cấp 
dưới của mình thụt hiện triệt để chủ triiOng nói trên bằng các 
biện pháp hết sứt dã man. Hắn và đồng bọn đã gây nên nhiều 

tội ác chông nhân loại, chông lại người Do Thái. Đầu tháng 
8/1944, Eichm ann báo cáo với H im m ler: “Đến nay, tôi có thể 
tin tuởng báo cáo với ngài rằng quyết định của Hội nghị 

Wannsee đã được thực thi nghicm  chỉnh. Sáu triệu tên Do Thái 
đã bị tiêu diệt”.

2. N hững tội ác không th ể  dung thứ

Sự khát máu và thù hận của Eichm ann đối với người Do 

Thái đirtíc thể hiện rõ nhất vào thời kỳ cuôì của Chiến tranh
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LẬT LẠI NHỮNG TRANG HÒ sơ MẬT

T h ế  giới thứ hai. Khi dó, Him m ler ra lệnh cho Eichmann 

niỊÌrtig ngay việc thảm sát người Do Thái và hủy bỏ K ế hoạch 
Giải pháp Cuốỉ cùng - Final Solution (cho vấn đề người Do 
Thái). Eichm ann tỏ ra vô cùng bực tút khi thấy câp trên đột 

ngột thay đổi chính sách. Hắn vẫn tiếp tục “sự nghiệp 
Holocaust” của mình như thể chua bao giờ nhận được lệnh của 
cấp trên.

Với vai trò tổng chỉ huy tiền tuyên của K ế hoạch Giải pháp 
Cuôi tùng, Eichm ann luôn đau đáu với việc làm thê nào để bắt 
tất cả người Do Thái để giam giữ trong trại tập trung. Hắn rất 
thích thú với việc tống những nạn nhân Do Thái không còn 
khả năng lao động vào phòng khí ga bởi đây là phương pháp 
xử lý nhanh gọn, ít tốn kém. Ngoài việc lên k ế  hoạch, tham gia 
chí đạo xây dựng ba trại tập trung lớn ở Ba Lan, gồm Belzec, 
Sobibor và Theresienstadt, Eichm ann còn giám sát và đôn đốc

việc thực h iện  công 

trình cải tạo, mở rộng 
nhiều “lò thiêu nguừi” 
nổi tiến g  khác như 

Auschwitz, M ajdanek 

(Ba Lan), Mauthausen 
(Áo), Ravensbruck, 

Buchenvvald, Dachau 
(Đức), Natzweiler

(Pháp).
Bất chấp sự phản đôi kịch liệt của nhiều quan chúc chính 

phủ Hunggari khi đó, Eichm ann vẫn ra lệnh điỀi khoảng

4 3 0 .0 0 0  người Do Thái Hunggari đến trại tập trung Auschvvit/.

Những "nỗ lực" cùa Eichmann đã khiến hàng triệu người 
Do Thái bỏ mọng
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