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Vua Trần Nhân Tông sau khi rời bỏ 
ngôi vị đế  vương, Ngài đã dứt khoát chọn 
cuộc sống sơn tăng, an nhàn tiều sái, tự tại 
trên non thẳm, không gì có thể buộc ràng. 
Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca đã ra đời 
nơi đây, hòa với suối reo rừng trúc thành bản 
thiền ca thánh thót ui vu.

Để từ đó,

Trong từng phút giây hiện thực những 
trống vắng đảo điên không còn nữa. Khoảnh 
khắc hiện thân sống lại con người thực của 
mình, không thêm thắt họ tên hay bất cứ gì 
khác. Phút giây này thiên thu. Người xưa nói 
“một niệm muôn năm ”, cũng nói “khoảnh 
khắc tròn đầy xưa nay, không hề vắng thiếu.” 
Đột phá vào được chỗ này rồi thì suối reo 
trắng gội mà tất cả hiện thành. Suối reo rừng 
trúc, muôn cây nội cỏ cho đến tất cả pháp giới 
chúng sanh, mười phương các bậc Hiền 
Thánh thảy đều ở trong ấy. Nhi nhiên tĩnh 
tại.



Ô hay! Chừ,

Đường trần thênh thang, niệm trần ƯÔ 
vàn ta luôn bình yên. Chừng ấy, riêng tư biền 
biệt vắng bóng muộn phiền, tròn đầy bi 
nguyện hiện tiền. Và như thế, Suối Reo 
Rừng Trúc nhập bước cô thôn, trời thiền rực 
sáng. Bài ca thành đạo của Sơ Tổ Thiền phái 
Trúc Lâm Yên Tử đã cùng muôn sinh reo 
vang khúc diệu thường, từ muôn xưa cho đến 
muôn sau.

Thường Chiếu, 04 -  10 - 2004 
NHẬT QUANG



Đ Ắ C  T H Ú  LÂM  T U Y Ề N  
T H À N H  Đ Ạ O  CA

“Đắc Thú Lâm Tuyền Thành Đạo Ca” 
là bài ca th àn h  đạo của Sơ Tổ Trúc Lâm, khi 
Ngài xuất gia tu trên  núi rừng, được niềm  vui 
đạt đạo.

Bài này với tư  cách người xuất gia đạt 
đạo, Ngài khuyên dạy hàng tu sĩ hãy nuôi ý 
chí xuất trầ n , nỗ lực tu hành  để đạt được kết 
quả mỹ m ãn. Sau khi tự lợi cho m ình rồi, kê 
đến phải nghĩ đến chúng sanh, vì lợi ích của 
muôn loài m à truyền bá chánh pháp. Đó là 
công đức và lợi ích lớn lao của hàng xuất gia. 
Vì th ế  vua T rần  N hân Tông đã bỏ ngôi vị đế 
vương, xuất gia vì lợi ích của m ình và chúng 
sanh.

Nguyên bài ca th ế  này:

Sinh có nhân thân,
Ấy là họa cả;
Ai hay cốc được,
Mới ốc là đã.
Tuần này mà ngẫm,



Ta lại xá ta;
Đắc ý cong lòng,
Cười riêng ha hả.
Công danh chẳng trọng, 
Phú quý chẳng màng; 
Tần Hán xưa kia,
Xem đà nhèn hạ.
Yên bề phận khó,
Kiếm chốn dưỡng thân; 
Khuất tịch non cao,
Máu mình sơn dã.
Vượn mừng hủ hỷ,
Làm bạn cùng ta;
Vắng vẻ ngàn kia,
Thản lòng hỷ xả.
Thanh nhàn vô sự,
Quét tước đài hoa;
Thờ phụng Bụt trời, 
Đêm ngày hương hỏa. 
Tụng kinh niệm Bụt, 
Chúc thánh khẩn cầu; 
Tam hữu tứ ân,
Ta nguyền được bả. 
Niềm lòng vằng vặc, 
Giác tinh quang quang;
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