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LỜI GIỚI THIỆU

?
y ban toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học
nghệ thuật Việt Nam là tổ chức chính trị - xã 

hội - nghề nghiệp, thành viên của Mặt trận Tổ quốc 
Việt Nam, mái nhà chung của các Hội Văn học nghệ 
thuật cả nước. Liên hiệp gồm 74 tổ chức thành viên với 
trên 45.000 hội viên là văn nghệ sĩ thuộc các Hội Văn 
học nghệ thuật chuyên ngành Trung ương và các Hội 
Văn học nghệ thuật tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 
ương, trong đó có Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc 
thiểu số Việt Nam.

Trải qua gần 25 năm hình thành và phát triển, đến 
nay Hội Văn học nghệ thuật các Dân tộc thiểu sổ Việt 
Nam đã có hơn một nghìn hội viên, trong đó gần 600 
hội viên là người dân tộc thiểu số hoạt động tại 34 tổ 
chức cơ sở và các chi hội, tỉnh thành hội trong cả nước. 
Trong giai đoạn từ năm 1999 đến nay, được sự quan 
tâm của Đáng và Nhà nước, đã có hàng nghìn công 
trình, tác phẩm văn học, nghệ thuật các dân tộc thiểu 
số Việt Nam được sưu tầm, nghiên cứu, biên dịch, 
sáng tạo.
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mây, hoặc đèo mây, cũng có ý nói tình cảm của đôi 
trai gái gắn bó, quấn quýt như cây song, cây mây trên 
các ngọn núi quanh vùng) và người ta lấy tên này đặt 
cho tên thôn. Thôn Khau Vai trước đây là bán của 
ngưòi Nùng tụ cư từ lâu đời, sau có thêm người Giáy, 
người Mông, người Dao đến sinh sống. Quần thể di 
tích Khau Vai có tống diện tích 11.169m2.

Nơi đây, gần một trăm năm nay đã diễn ra phiên 
chợ “phong lưu”, mà người Nùng, người Giáy gọi là 
“Pày hứa liu” (nghĩa là đi chợ phong lưu); người 
Mông gọi là “Mù cửa khư phỏng lìu” (cũng có nghĩa 
là đi chợ phong lưu) và sau gọi là Chợ tình Khau Vai. 
Chợ họp trên một quả đồi tại xã Khau Vai mang nét 
đặc sắc văn hóa bản địa của các dân tộc sống trên cao 
nguyên đá Đồng Văn và người dân Bảo Lạc (Cao 
Bằng). Gọi là chợ phong lưu, nhưng không có kẻ mua 
người bán, duy chỉ có một vài hàng ăn thắng cố và 
rượu ngô phục vụ những người đến chợ. Nhưng Khau 
Vai thời hội nhập có khác hơn. Không ít người băn 
khoăn, trăn trớ bởi “Sao Khau Vai lại thế này? Những 
giá trị nguyên bàn cùa phiên chợ đã đi đâu?”. Việc 
hình thành chợ tình Khau Vai, cũng như tên gọi đến 
nay vần còn nhiều giá thuyết, ý kiến khác nhau cần 
được tiếp tục “giải mã". Nhưng có một thực tế không 
thể phủ nhận là chợ tình Khau Vai đã có mặt trên cao 
nguyên đá này hàng trăm năm. Ý nghĩa nhân văn của
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phiên chợ “phong lưu” vẫn tạo nên sức hấp dần đen 
lạ kỳ, đi vào tâm thức bền lâu với ấn tượng khó phai, 
không chỉ với chủ nhân của cao nguyên đá “độc nhất 
vô nhị” này.

Khau Vai như nơi hẹn hò của “Ngưu Lang, 
Chức Nữ” mồi năm chỉ một lần vẫn giữ nét nguyên 
sơ, bản địa về câu chuyện tình dang dở của đôi trai 
gái yêu nhau mà không lấy được nhau. Chuyện kể 
rằng: Ngày xửa ngày xưa, trên địa bàn Khau Vai 
ngày nay có một gia đình nông dân nghèo, dân tộc 
Nung cỏ 3 người con irai. Cà 3 chàng trai đểu khoè 
mạnh, khôi ngô tuấn tú, giỏi việc nương, săn bắn... 
Hằng ngày, các chàng trai theo cha vào rừng săn 
bắn, khai thác song mây đem sang vùng Bảo Lạc để  
đổi ỉấy vải, dầu, muối. Chàng trai thứ ba có tài thổi 
sảo và có giọng hát rất hay. Tiếng sảo, giọng hát cùa 
chàng làm xiêu lòng biết bao cô gái trẻ. Nhà nghèo, 
nhưng chàng rắt tốt bụng, thấy ai gặp khó khăn, 
chàng đểu san lòng giúp đỡ. Dân làng yêu  quỷ gọi 
chàng bằng cải tên trìu mến là chàng Ba.

Nhà Tộc trưởng người Giáy có một cô con gái út 
xinh đẹp vừa độ tuổi trăng tròn. Nàng ú t thích ra bờ 
suối soi bỏng mình. Đôi mắt nàng trong như dòn<ị 
suôi, đỏi môi hông như nụ đào mới nhú, làn cỉa trăng 
mịn như hoa lê, hoa mận. Càng lớn, nàng càng rực
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rờ như chim nộc hang, nộc phây vào mùa kêt bạn. 
Giọng hát cùa nàng tựa như chim họa mi hót... Là 
con nhà giàu, nhưng nàng Ut rảt tôt bụng, thường 
giúp đỡ người khó khăn và chơi cùng chủng bạn 
nghèo, khi chăn trâu, lúc lại ra bờ suôi hát. Đã có 
bao chàng trai con nhà giần, con tộc trưởng người 
Giày ở các bàn trong vùng ngỏ ý  muôn hỏi nàng làm 
vợ, nhưng nàng đã khước từ vì trải tim nàng đã rạo 
rực, thôn thức bởi tiêng sảo cùa chàng Ba. Mỏi lân 
nghe tiếng sáo dìu dặt ây, cải chân cùa nàng lại 
muon xuống cầu thang chạy đên bên người thôi sáo 
tâm tình. Chàng Ba cũng vậy, mỗi khi nghe tiếng hát 
của nàng ú t trái tim chàng lại bồi hồi xao xuyến... 
Moi tình cùa hai người như suối lừa âm ỉ đên một 
ngày bùng cháy thành ngọn lừa, đỏ là vào đêm lê hội 
Lồng Tồng.

Tiếng hát cùa nàng bay xa đã quyện hòa trong 
tiêng sáo cùa chàng Ba. Nghe tiêng sáo của chàng Ba 
réo răt ngay chán câu thang, nàng Ut ra mở cửa, đón 
chàng lên nhà ngồi bên bếp lừa cùng hát đối. Thấy 
vậy, cha mẹ nàng lấy gạo, muối đem ra cầu thang 
ném để đuôi chàng đi, khi biết chàng là con nhà 
nghèo, lại khác dân tộc... Sự cấm đoán gay gắt cùa 
gia đình, hụ hàng càng làm cho moi tình cùa họ ngày 
càng thắm thiết, tình yêu càng bùng cháy như ngọn
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