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^ò&ỉ dĩầ* về {ắc y ư í
Nhà giáo Lê Đình Sơn: Trái tim làm một ngọn đèn

Trong màn mưa giăng buốt lạnh, tôi rời căn nhà ấm cúng của 
nhà giáo Lê Đình Sơn. Chi một lát thôi, bóng tối sẽ bao trùm 
khắp thành phố. Tôi biết, bà Thuận sẽ soạn bữa tối, đưa lên 
tay ông bát cơm còn nghi ngút khói, với ánh nhìn âu yếm. 
Ông không nhìn thấy đôi mắt, gương mặt bà, nhưng nó hiện 
hữu trong ông với một vẻ như vậy từ bao nhiêu năm nay. Rất 
có thể, khi ấy, một tứ thơ chợt đến trong ông. Và bà, lặng lẽ 
buông bát xuống mâm để chạy vào phòng tìm bút, tìm sổ chờ 
ông đọc...

Có người gọi ông là nhà thơ, người khác lại nói, gọi ông là nhà 
phê bình văn học mới phải. Đúng, ông là hội viên Hội Văn học 
nghệ thuật Nghệ An, thuộc Ban Lý luận phê bình, nhưng lại 
ghi dấu ấn với thơ từ khá sớm. Không chi là Giải thơ do Hội 
Văn nghệ Việt Nam và Hội Văn nghệ địa phương phát động 
về đề tài thương binh liệt sỹ (ông đoạt giải Nhì, không có giải 
Nhất) từ những năm 1973, ông còn được người ta nhắc đến với 
khả năng làm những bài xướng thơ Đường chuấn niêm luật, 
giàu ý tứ. Ông còn “đương chức” Phó Chủ tịch Hội thơ Hồng 
Lam Vinh. Nhưng ông nói: Gọi nhà giáo là chuẩn nhất. 37 năm 
đứng lớp, làm thầy ở Khoa Văn Đại học Vinh, ấn tượng về 
thầy Sơn trong lòng đồng nghiệp và học trò là không hề nhỏ...
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chả thế mà, có “cậu trò” kém thầy chừng 10 tuổi, đứng với 
thầy thì cũng thành 2 ông già, vẫn tình nguyện làm “xe ôm” và 
“người hướng dẫn” cho thầy đến bất cứ đâu thầy cần.

Án tượng của tôi về thầy giáo Lê Đình Sơn cũng vậy, một ông 
giáo chỉn chu, lịch thiệp. Dù là ông đứng trước hàng mấy trăm 
người với vai trò người dẫn chương trình thơ cùa thành phố 
trong Ngày thơ Nguyên tiêu tại đền Hồng Sơn, dẫn chương 
trình thơ của Đài Truyền hình, đi bên vợ đến Thư viện tinh tìm 
sách tra cứu, hay bây giờ, trước mặt tôi thì cái vẻ nhà giáo của 
ông không hề mất đi. Ông nói, cuộc đời đã cho ông làm một 
ông giáo dạy Văn, ấy là đã cho rất nhiều rồi. Từ đây, nó giúp 
ông đến gần hơn với con đường sáng tác và nhờ con đường ấy 
mà ông có được thêm niềm vui sổng.

Nhà giáo Lê Đình Sơn kể rằng, ngay từ thuở nhỏ, tâm hồn ông 
bị ảnh hưởng mạnh mẽ nhất bởi những bài ca Huế mà mẹ ông - 
một người gốc Huế - vẫn thường hát cho các con nghe. Những 
câu mái nhì, mái đẩy thấm đẫm nỗi buồn sông nước kinh kỳ:

Chiều chiều trước bến Văn Lâu 

Ai ngồi ai câu, ai sầu ai thảm 

A i thương ai cảm, ai nhớ ai trông.

Thuyền ai thấp thoáng bên sông 

Đưa càu mài dẫy chạnh lòng nước non.

Hay:

Chiểu chiều bat két nho lông 

Két kêu ơi chị, chị đừng bất nhom...


